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Jezus boven alles?
door Arie van der Stoep

Kan ik dat zeggen? Dat Jezus mij boven alles gaat? Wat betekent Hij voor mij? Is Hij mij meer

waard dan zilver of goud, dan aanzien, dan alle relaties met mensen, dan zelfs mijn eigen leven?

Dat zijn ingrijpende vragen. Paulus somt een heleboel dingen op, die hij heeft prijsgegeven om één

ding: het kennen van Jezus. (1) Dat wil zeggen, het hebben van een persoonlijke relatie met Hem, het

delen van zijn leven met Hem. En... het deelhebben aan Jezus’ zelf en aan zíjn leven!

De tekenen

Die wens om altijd één met Jezus te zijn, gaat bij hem zover, dat hij zelfs bereid is om deel te hebben

aan Jezus’ lijden. (2) Bereid om te ondergaan dat Jezus’ lijden zich voortzet in zijn leven.

Om te lijden voor de verkondiging van het Evangelie. Of bijvoorbeeld terwille van het welzijn van de

gemeente. Of terwille van hen die dreigen voor eeuwig verloren te gaan, zodat ze behouden zullen

worden. Hij draagt letterlijk de tekenen van dit lijden in zijn lichaam. (3)

De vraag die ik mijzelf kan stellen, is: leef ik zo dichtbij Jezus en betekent Hij zoveel voor mij, dat ook ik

bereid ben om aan zulk lijden deel te hebben? Die vraag kan niemand voor mij beantwoorden dan

ikzelf. Hooguit kunnen anderen constateren dat ik zo leef.

Erbij zijn

Paulus gaat in zijn toewijding zover, dat hij alles wat hem tot eer of tot voordeel zou kunnen strekken,

beschouwt als schadelijk, gevaarlijk voor hem. Want het kan hem in de weg staan om onbelemmerd

deel te hebben aan Jezus. (1) 

Hij heeft dan ook een doel. Hij weet wat Jezus voor hem heeft bestemd: de opstanding uit de doden.

Die wil hij bereiken en niet missen om aardse glorie. (2)

Eerlijk gezegd, ik ook niet! Ik wil Jezus zien, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid. (4) Wanneer Hij komt

om degenen die Hem toebehoren, tot zich te roepen. Ik wil erbij zijn!

Lees over dit laatste het bemoedigende en verhelderende boek

‘Komt de christen voor Gods troon?’ - Bestel het hier ... .

Uit de Bijbel:

(1) Filippenzen 3:7-8.

Maar alles wat voor mij winst was, heb ik terwille van Christus schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs

alles schade, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat.

(2) Filippenzen 3:10-11.

(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik,

aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

(3) 2 Korintiërs 4:8-10.

http://kommm.nl/pages/je-bestemming/boeken/bestellen.php


In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch

niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam

omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam mag openbaren.

(4) Jesaja 33:17a.

Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen.

    1 Johannes 3:2b.

Wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn (= als Hij terugkomt op de wolken - AvdS), wij Hem gelijk

zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
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